
Genade Gods, Oneindig Groot!

Genade Gods, oneindig groot,
‘k mag leven na mijn dood.

Geheel verloren in mijn schuld,
toond’ God mij Zijn geduld.

Nu prijs ik Hem voor ied’re dag
en dat ik eeuwig leven mag.
Ja, Amen!, ja, op Golgotha,
Zijn kruis voor ‘t Vaderhuis.

Uw dood voor mij aan ‘t houten kruis,
brengt mij nu veilig thuis.

Mijn zondenschuld door U betaald,
Uw licht nu voor mij straalt.

O Heer, wat bent U godd’lijk groot
dat U mij red uit al mijn nood.

Ja, Amen!, ja, op Golgotha,
Uw kruis voor ‘t Vaderhuis.

O liefde Gods, zo rijk en groot,
die redding aan mij bood.

Wie kan zo’n liefde ooit verstaan,
als wij U volgen gaan?

Want Gij vergeeft ons ied’re keer,
ook als wij struik’len telkens weer.

Gij droeg Uw kruis en brengt ons thuis,
heb dank, o Lieve Heer.
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