
Ik Pleit Genade Heer
Ik buig mijn knieen Heer

en kom nu voor Uw troon.
Vergeef mijn velen zonden Heer,

in naam van Uwen Zoon.
Ik pleit genade Heer,

want ‘k struikel telkens weer.
Leer mij te volgen steeds de baan,

door Jezus voorgegaan.

Wilt Gij mij zeeg’nen Heer,
zodat ik leven mag

in dienst van U mijn lieve Heer,
voortaan op ied’re dag.

‘k Wil leven als Uw kind,
oprecht en blij gezind.

‘k Wil daaglijks wand’len naar Uw Woord,
leer mij zoals dat hoort.

Zend mij Uw Geest nu Heer,
versterk steeds mijn geloof.

Dan kan ik leven naar Uw leer
en doen wat ik beloof.

Mijn twijfel is vaak groot,
help dan Uw kind in nood.
Uw liefde is oneindig Heer,
vergeef mij telkens weer.
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