
Genade Gods, Oneindig Groot!

Genade Gods, oneindig groot,
geeft mij wat ‘k niet verdien.

Ik was verloren, geest’lijk dood,
‘k was blind, maar kan nu zien..

Genade gaf mij vrees in ‘t hart
en bracht mij nieuwe moed.

Gewassen van mijn zond’ en smart
in Christus’ dierbaar bloed.

Door veel gevaren en door nood
heeft Hij mij al geleid.

‘t Is Zijn genade en Zijn dood,
die mij ten hemel leidt.

De Heer heeft mij heel veel beloofd,
Zijn woord zal eeuwig staan.

Hij is mijn Schild en Opperhooft,
Die mij steeds voor zal gaan.

En als dit stoff’lijk lichaam faalt,
mijn leven hier vergaat,

dan wordt mij vrede toegestraald,
door God, mijn Toeverlaat.

De hele aarde valt en beeft,
de zon geeft geen meer licht,

de Heer, Die mij geroepen heeft,
toont mij Zijn aangezicht.

Na zelfs tien duizend jaren lang,
licht stralend als de zon,

dan prijs ik Hem nog net zolang,
als toen het eerst begon.

Verzen 1-6 naar Amazing Grace door John Newton.
Tekst: Adrian Vermeulen-Miller.


